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istediğim 


yârim... bu ne yaman sevda 
çarmıhına düşmüşüm 
sızım dinmez... canım gitmez 
soluk aldırmadan 
kalbimde depreşirken anılar 
serap hayaller raks eder 
dilim takılır perdesiz tellere 
bu kalbe aşk 
bir şenle girdi 

en temiz gerçeğim 
yüreğimde bahar 
gönlümdeki gülüm 
hakksın bana 


bir nefes soluksuz 

vardan soydun 

çok sevdin beni sevdam 

durmak için sebebim 
ölmek için bahanem 
tek isteğimdi 
söylediğin 

benimsin ve şeninim 

sen ve ben 
hakkımsın 
kâbemsin 

duygularımı dağıtmışken 

sessizlik koynunda canımla esir ettin 

sevmeyi ve sevilmeyi 

sen bana öğrettin 

her şeyi bana fazla fazla verdin 

şimdi susamam ki 

gün geceyi nasıl beklerse 


öyle özlerim 
kim ne bilsin 

ben seni nasıl çok severim 
kor düşmüş özüme 
yürek sızıma 
çekilmez hayatıma 
ben ağlayım 
ama sen gül yeter ki 

karam üstüne karam benim 
yazgıma kanarken içim 
gerçek niyetine 

kafir gecelerime gün gibi döküldün 

matemlerimde gelip 

sen beni okşadın 

umut verdin 

şimdi 

hislerim sersem bir bilsen 
kim bilir hangi sabah 
baş ucumda göreceğim 



ellerinden aşk ile sevdayı 
kadeh kadeh içeceğim 
bitmeyen rüyalara dalıp 
yüreğimde silinmez yaramı 
sileceğim 

hani bunlar 
ölmeden olmaz mı 
can canana sarılmışken 
başım gözüm üstünde 
ellerim neden boş diye 
ah edeceğim 

sevdam dayanamıyorum 
sular durulmasın 
alsın izimi 

sanki hiç ben kalmamış gibi 
içim yanarken sıcaklığında 
yüreğimin kızıllığında 
hayalini kucaklamak 



dudağın dudağımda 
elim ellerinde 
bedenim alevinde 
sırım sıklam terlerken 
karanlık gecelerde 
sessiz duygularla sarılarak öp 
al beni götür öte diyarlara 
kanımın alev alev yangını bitir 
ve de yalnızlığımı 
sende seninle kalmayı çok özledim 

ve bir nefes kadar 
zamanım kalsa ömrümden 
senin niyetine 
son sözüm sen ol 

yine de yaşamalı 
taze güne soluksuz düşmeli 
dizlerinde başımı kaldırmadan 
ağlayan bir çocuk olmayı istiyorum 



hayalim bu her zaman 
gerçeğe döner mi 
acaba düşlerim 

dağıt istersen sırrımı 
ya da ezelden yaptığın gibi 
ebedi sakla 

düşkünüm...her zaman ki gibi 
mecburen beklerim 
istediğim 

sen neden bu kadar tatlı oldun 
bir söylesen 
bir bildirsen 

Rabbim nasıl özenle işlemiş seni 
"Kıymetlim" 

Ben şenleyim 


Rabbin Bana Bir Ni’meti Varsa O 
da Şensin 


Solsan da sararsan 
yine gülpembe dehensin 

Rabbin bana bir nimeti varsa 
o da sensin 

Sinem ebediyen 
o güzel tenle bezensin 

Rabbin bana bir nimeti varsa 
o da sensin 


Ey sevgilim, beyaz kuğum! 
Semada uçar, sularda yüzerken 
Kalbime tatlı bakışların 
Değdi de... 


Beni bülbül eyledi dudağının kızıllığına 

Pembe yanaklarına 

Isırıp kaldım pişmanlığıma 

Akacak kanım kalmayana 

Boynum eğildi bastığın yerlere 

Umudum düştü...yeşermek için toprağına 

Zamanın iyileştiremeyeceği 

Bir keder yok aslında 

Yaram da büyük 

Yine de sırf seninle olmak için 

Dünyada kabuk bağlasın 

Böylece avunsun ruhum 

Her ne kadar uzaktaysan 

Kesin mezarında sarınacağım 

Toprak olanda 

Hayattan paylaşamadıklarım 

Her an artıyor... 

Fakat şimdilerde biraz dindi 
Acılar küllendi 

Ve o güzelim aydınlığın ışıltısı 



Aksettiğinden midir... galiba 
Havalar güzel, çiçekler nasıl da kokuyor 
Güzel bir gün oldu benim için 
Anladım 

Sen benim gizlimdin 

Şimdi şeninde bildiğin bir gizlimsin 

Beni sevdin, ruhumu sardın 

Ey garip gönlüm inan buna 

Bir avuntu diye bir an değil 

Her anıma bedel oldu...şu an yaşanan 

Sonsuz yolculuğum 

Yanımda olmasan 

Kokun beni yakalayıp tutuyor 

Kendime diyorum 

Ne olurdu hep böyle olsaydı 

Neden senden bu zamanları 

Ayrı yazdı Yaradan 

İsyan edemem yaşamak zorundayım 

Yazmak zorundayım 
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İçimdeki boşluğu bir 

dolduramadığımdan 

İçim kıpır kıpır oluyor 

Bir umut hep bana ikrar ediyor 

O senin sen onunsun 

Biraz daha dayan 

Doğru dürüst düşünemediğimi 

Söyleyemeliyim 

Senden ayrı bir hayat 

Farksız 

Beni kimseler anlamadı 
Gözyaşlarıyla ve kalbim kırıktı 
Çok zaman 
Seni buldum 

Nasıl methedeyim sen gibi güzeli 

Sesi sözü ayrı bir güzel 

Anlayış ve yaratılışın ise tarife gelmezken 

Ne olur iste vereyim canımı 

Şad olur belki mahzun gönlüm 

Değil mi, hasretine 


türlü 



Susturur dilimi 



Sensiz geçmiş bunca ömrüm 
Bir hayatın ne anlamı var ki 
Rabbin bana bir nimeti varsa 

o da sensin 

Benim güzel gülpembem 




Hoş Geldin Yârim... 

Hoş geldin ömrümün eşi yârim... 

Bir yıl önce sana "yârim" diyeceğimi 
söyleselerdi inanmazdım. 

Üstelik bu düşünceleri için epey fırçalardım 

da... 

Nereden bilebilirdim ki dünyanın en güzel 
yüreğine eş olup, onunla huzur bulacağım. 

Hayatımda yaşanmış onca sorun varken, 
onların bir çoğunu kimselere fark ettirmeden 
sabrımla yoluna koymaya çalışırken, sen bana 
verilmiş en değerli hazine olmalıydın. 

Ne kadar şanslıyım artık biliyorum. 

Uzaktan yaşamak kaderimde olsa da seninle 
her şeye razıyım. 

Artık biliyorum ki; beni anlayan, değer veren, 
gerçek aşkı ve sevgiyi bana yaşatan özel bir 
yüreğe sahibim. 


İmkansızı başaran iki yürek, kimseler 
bilemeyecek. 

Noter, doğumgünü, bayram derken... 

Yüzümü gülümseten en değerli vakitleri bana 
veren sevgilim. 

Seninle daha nice saatler, günler, geceler, 
aylar, yıllar yaşamak ve sonsuzluktaki tüm 
zamanlarımı önüne sermek isterdim. 

Bana hüznü, hasreti, özlemi, ağlamayı, 
çaresizliği bile sevdiren yarim. 

Senin için her şeye değer, benim en 
kıymetlim. 

Günüm, gecem, mehtabım, güneşim... 

Her şeyin en güzeline layık, gizli mabedim... 

Seni daima seven ve sonsuza kadar sana talip 
nazlı yârin... 



Hayırlım 

Hayırlım! 

Ne güzeldir gözlerin 
Özüm senin canımda 
Sevgi senin, ruh da senin 
Bakışların derin derin 
Ah o kahverengi gözlerin 
Aşk ile sar bedenin 
Bakma bana 
Karanlık çıkar geçmişim 
Sensiz inlerdim hep 
İçim dolana 

Kan akıt olsun bağrıma 
Uzun saçlarına bağla 
İlk ve son kalbime 
Bitmez tükenmez olan derdime 
Busene dudaklarım kandır 
Sana doymaz duamı dinle 
Nasıl değil ben kanarken 
Ömrüm daha olmalı 


Gözlerim nemli kalbim şaşkın 
Yine de bunlarla 
Çok zaman geçmeden 
Canımı vereyim...al ki 
Beni sala Tanrım sonsuza 
Bir umut ve ısrarla 
Belki bir gün 
Buluşuruz 



Benim Güzel Yarım Yarim 

Bir hançer mi önümde gördüğüm? 
Sapı elimden yana çevrik . . . 
Gel, sarsın elim seni: 
Yoksun elimde; ama görüyorum seni. 
Uğursuz görüntü, göze var ele yok musun 

sen? 

Kafamdaki bir hançer misin yoksa? 
Ateşli beynim mi yarattı seni? 
William Shakespeare 

Benim güzel yarım yârim 
Yârim...benim güzel yarım 
Serinlet içimi suyundan 
Yıkandır gözlerinin ırmağında 
Sarındır 

Sıcaklığında gövdenin 
Kurusun soluğunda bedenim 
Yayıl yaylalarına içimin 



Beni koru gün ve gece 

Ayırma hiçbir an gözünün önünden 

Olur da kaybolursam 

Bırakma takip et 

Sen ve ben, ikimiz biriz 

Çıkarma tozlu hayallarden 

Zaten 

Ayrılamayız biz 
Kanım, 

Damarlarımın kıvrımlarında 
Taşkın bir sel gibi dolaşan 
Öyle fazla inilti ve fısıltı var ki, 
Damarlarımda 
Söylenen senin adınmış 


Kanım Benim 



Uykusuzum 

Ah, benim altın kalpli sevdiceğim... kalbi iyi, 
huyu iyi, bir taneciğim! 

Güzel Rüyam! 

Sürekli seni düşünüyorum. 

Sanki seninle birlikte odamda ve yatağımın 
başucundasın. Yatakta yatıyorum, ama 
sevenlerin aşk karşısında kapıldığı 
uyuşturulmuş bir titremeye tutuldum. 
Kalktım. Başucumda kağıt kalem hazır. Sana 
uzun zamandır yazamadım ya, uykumu bölüp 
gecenin sessizliğinde biraz yazmak istedim. 

Canım! 

Yanımda değilsin ama bütün varlığım seninle 
dolup taşıyor. Bu sıralar kaç gece ağlamaktan 
bitkin düşerek uyudum. Bunun nedeni de 
geçmişin bende bıraktığı anıların yaraları. 
Zaten ilişkimizin pek bir umut vermediğini 
biliyorsun. 


Olsun... 



Durulmayan sular gibi değirmen çarklarının 
ısrarlı dönüşünde “Seni çok seviyorum” diye 
dönüp duruyorum. 

Kendi kendime sürekli söylediğim sözler bu. 

Hayatta onun kalbinde benim için bir yer 
bulmak şansını bana verdiği için rabbime 
teşekkür etmeliyim. Şansım olmamış ama 
önemli olan bir gönüle girmek değil mi, çok 
şükür...üzülmüyorum bu nedenle. 

Senin kıymetini bilemeyenlerin olması, belki 
benim gibi aciz biri için umut verici oluyor. 
Aslında senin üzülmeni istemem, ama beni 
sana daha çok bağlanma nedenim oluyor 
sanki. Senin acılarını içimde hissedince, daha 
çok istiyorum...daha çok seninle yaşamak 
istiyorum. Öyle ki, içinde eritilen potalar var 
ya, senin için eriyip yerlere dökülsem, sende 
gelip ayaklarını basıp üstünde izini çıkarsan, 
onun kölesi damgasını taşısam diyorum. 

Bu benim en büyük şerefim olur...inan ki. 

Toprak neden kendini över semaya karşı 
sevgili üstüme ayak bastı diye. 

Hayal ama sana olan sevgimin taşkınlığını bu 
tür hayalerle sakinleştirmeye çalışıyorum. 



Sende üzülme...olanlar geçici şeyler... ebedi 
hayatta beraber olduğumuzu düşün. Ben de 
seninle ağlayamasam da içimde umutlarım var 
belki bir gün...evet bir günümüz olacaktır, 
diyebiliyorum. 

Ve bizim için özel...kimselerin bilmediği 
duymadığı yerler illaki olacaktır. 

Bence bu dünyada biz sevdik birbirimizi bu 
yeterli işaret olmalı. 

Ah sevdam...o kırmızıya çalan gözlerindeki 
acıyı bende soğut...ben seninle hep 
beraberim. Duygusuz değilim...içimde acılar 
yaşana yaşana yara bere doluyum...seninkiler 
benimkiler derken hep kış günü gibi 
donuklaştım. Bizimde bir baharımız 
olmalı...sen ve ben. 

Gel gönlümüzü saç örgüsü yapalım, 
boynumuzu ona dolayalım. Sonra bize ne 
oldunuz derlerse sevdiğimin zülfünde canını 
vermek isteyene ne denir, demeli. 

Ah aşkım! 

İçinde sen olmayan bir zamanım yok ki, sen 
sen sen...ve benimle olan sen...şu an içimde 
sen...gönlümde sen...geceme düşen yıldızlar 
gibi kalbim beni susturmayan sen. 



Şu an dahi, uçup gelsem bir toz gibi elinin 
üstüne düşsem ve baygın baygın gözünden 
düşen damlana karışsam. 

Ah ne güzel oluyormuş yar elinde kalmak, 
yarin nefesi duymak. Birde ben soluklandığım 
da senin kokunla içimi doldurmak...sonra 
senin bana acıyan gözlerinle baktığında... 
dünyamızı acılar mı birbirine yakın ediyor diye 
hayretine şahit olmak. 

Demek ki bu böyle oluyormuş...bizi biz yapan 
acılarımız. 

Bunları yazarken yüreğime esintin geldi biraz 
ferahladım. Sen benim hep gizli dermanım, 
ilacım sevdam ve hâzinem oldun. 

Seninle hayatıma bir güzellik ve huzur değdi. 
Ve beni ben gibi sevenim var, diyebiliyorum. 

Bu halim benim kurtuluşum. 

Biricik hâzinem benim! 

Ruhum seninle doydu...açlık bilmeyeceğim bir 
daha.. 


Hasretle öpüyorum. 



Devam 

Derdime deva oldun...ama seninle 
tanıştığımdan beri nedenlerime bir cevap 
bulamıyorum. Hep sil baştan, diyorsun 
gibi. 

Hayalin bile üzerime düştüğünde, 
bedenimin tam merkezinde bir sıcaklık 
duyuyorum. İsyan ediyorsun diye 
kendime söz geçiremiyorum. Bu dünyada 
başıma ne gelirse gelsin, soğumuyor 
orası da kalbimde, cayır cayır yanıyor.” 

Geçen gün sınırdaki bulutları 
gördüm biçimleri bana seni anımsattı... 
rüyamda seni yatağın bir tarafında, 
yambaşımda yatarken ki hâlini, içime dert 
yağmuru indi. 

Bazen seni şelalelerde ve ayın yüzünde 
görüyorum. Hep çok mutlu bir ifadeler 
oluyor...sanki ayrı kalmamız olağan bir 
şeymiş gibi. Bense her şey sona ersin 
de dudaklarımız buluşsun ve bir daha 
ayrılmayalım, istiyorum. 


Kaderimin acı sohbeti karşıma dikilip, 
sabret diyerek teselli mi veriyorsun yoksa 
üzüyor musun bir türlü çözemiyorum. 

Her şey baştan yanlış gitti, biz cennetten 
ayrılırken, seni benden ayrı olmanı 
istediler mi sahiden... 

Bekleyenler gibi, de sonu yine meçhul bir 
sonsuzluğa uçuyorum. Kimin önde ve 
arkada olduğu belirsizlikle 

Galiba yalnızlık kaderime ben istemeyerek 
talip olacağım. Kurumuş kemikleri kimse 
ister mi...Sonunda toprağa kavuşan 
bedenden kurtulmak gerekiyor...bütün 
sorunları çözmek için... 

Ölmeli, saat geldiğinde...benim için doğru 
cevap, bu gibi... 



Onsun 


Sayılar için çok doğru bir tanım sayılmaz. Ama 
bir inceliği var. Yalan söylemiyorlar, hile 
yapmıyorlar ve çalmıyorlar. Her zaman 
doğruyu söylüyorlar. Yani, şöyle diyelim... bir 
en küçük ve basit olsun, on’ a da en iyisi 
dersek...sen hayatım bir "on" sun. 

Sevdam, aşkın gözü kördür. Ama sen “bir”, 
“on”umsun. Hem içine zerre kadar pürüz 
katılmamış, on kadar da mükemmel bir 
farkındalığın var. Bir le on yanyana gelince 
ben olsa olsa o sıfır olmalıyım ikimiz için değil 
mi? 

İki sayısı ne güzel bir sayı. Yirmi defa tekrarlar 
beden sana sevdiğimi bir başım, eller ve 
ayaklarım şahit diye. 

Sayılar gerçeği dile getiriyor. Ben On u 
seviyorum her hâlükârda... 




Dîbâce 


"Aşk denizini dopdolu bir hâle getirip 
insanı dalgıç gibi o denize salarak 
hem hâl gevheri hem söz incisi veren 
"Sübhânallâhi hüve’l-aliyyü’l-müteâl" 


Sevgilim! 

Her gün seninle yeniden doğmak... 

Ayrılığın acısı dayanamaz hale gelince, 
meyhanenin yolunu tutmak ve oraya sığınmak 
ona sığmak, Günü bitirip 

yalnızlığımda aşkının kadehiyle sızarken, 
gece hayalinin çılgınlık mumuna pervane olup 
yanmak...deli divane olup ah etmek...ve 
aşkınla yeni bir efsane yaşamak. 

Seni seviyorum, seni özlüyorum, seni arzu 
ediyorum. 

Sözlerime kızma. Bunlar aşk ve sevgi 
nağmelerini üfleyen neyin fısıltılarıdır. Dış 
yüzlerine bakıp, bunlara şehvet ve 
arzu bulaşmış sanma. Günah benim 



defterimde yazılmıyor ki. Bilmelisin deli 
divaneden kalem düşmüştür 

Baştan başa narin teni güzel kokulu siyah 
incim, beni bir öptün bütün varlığım misk 
hâline döndü...bütün güzeller o kokuyu 
duymuşlar arıyorlar sürünmek için. El 
değmemiş kalbime gel seni elini sür. Senden 
bana miras kokuna sende hayran kalırsın. 

Sırlarının örtüsünü benden kaldığından 
günden beri harap haldeyim. Şimdi daha çok 
istiyorum seni. 

Ben senin hastanım, ebedî hayatı cenneti ne 
yapayım... 

Cennet sensin... 

Günahkar gönlüm senin arzunla, ateşler 
içinde durmayı, sağlık ve afiyet içinde olana 
cennete tercih ediyor. Seni 

bulmuşken ben başka güzellikleri ne 
yapayım? 

Ben seni gördüm, kendimi kaybettim, dünyayı 
daha görmez oldum. Seni gören dünyayı ne 
yapsın, aklı ve itibarı ne yapsın ki? 


Ay yüzlüm! 



Aşk sevdası yine başıma vurdu vuralı, 
kalbime velveleler verdin. Gözlerimin yaşı 
seller gibi akıyor. Kendimi de su üzerinde 
değirmen gibi döner gibi hissediyorum. Arada 
bir o gül yanaklı yüzünün hayalini bana 
göndermesen, bağrım kebap olur. 

Aşkının elinde tutsak olan biri için bu 
şaşılmaz durum değil. Gerçi zorlu bir belâya 
düştüm ama, senin için olunca gülistan oldu 
tüm alem bana. 

Kendime teselli veriyorum. O benimdir, o 
benimdir, diye. 

Ey biçare gönlüm! 

Aşkın derdi ile ahlar çek...hasta bir hal ile 
edilen ahları Tanrı kabul eder. Son nefesinde, 
tevhid sözü olmayacak diye korkma, Tanrı 
huzuruna yanık ahlarla var. Nasıl olsa aşıklara 
merhamet eder Yüce Tanrı değil mi... 

Bende senin hayırlara maden olan adını 
anacağım. 

Ben sana hep diyorum, tanrım kadar çok 
güzelsin ama sen neden hala anlamakta 
zorlanıyorsun? Bu nasıl sözler deyip 
durmaktasın. 




Gözümün kanlı yaşı, ile bir bahçe suladım. O 
bahçemde bastığın eşiğin topraklarından bir 
tutam almıştım. Şimdi orada yetişen güllerin 
bir benzerini göremedim. Yine de senin 
olmadığın zamanlar o bahçemin nazenin 
goncaları gözüme diken gibi 
görünüyor...şaşırmıyorum. Olması gerekende 
o. 

Bu aşkınla can vereceğim kesin, tek arzum gül 
yanağına bakmak, uykusuzluktan acıyan ve 
kumlar döken gözlerimin donakalması 
ve mahşere kadar yüzüne bakmış 
olarak ölmek istiyorum. 

Ey sevgilim! 

Yalvarırım, ben gördüm eller görmesin. O 
eşsiz güzel saçlarını, ceylan gözlerini, 
başkalarına artık gösterme. O ay parçası 
yüzünün güzelliğine bir ayna tutup bir 
baksan, parlak güneşin nuru sönük kalır. Sen 
dahi, yoksa güneş mi benden ziyasını alıyor 
dersin. O beni kalbimden vuran baygın 
gözlerine nazar, o dalgalanan saçlarına nazar 
değeceğinden korkarım. 

Kulun olarak ne çok isteklerim var. Yine de 
söylemeliyim. Seni kimse ile paylaşmak 
istemiyorum. 




Güzelliğini bir benim için açtığını göreyim... 

Olmaz dersen, benim canımı al da, bende 
herkese kapandı diye avunurum. Kör 
görmediğinden herkes de görmüyor der... 

Akanımın ne çok derdi var aslında bir 
bilsen...ölüm neden daha güzel gelmesin. Ah 
demek kar bile etmiyor...bir bilsen. 

Ah bir bilsen. 


* Dîbâce:"Sevgilinin yüzü" mânâsına gelen "dıbâh" 
kelimesinin muarrebi olan ve "dallı çiçekli bir cins ipek 
kumaş mânâsına kullanılan "dîbâc” veya "deybâc" 
kelimesinden geldiği de ileri sürülmektedir. 




Hikâye Değişmeli 

Kavuşmak için çarem mi kaldı 
Ölmeli...eşiğinin toprağına düşmeli 
Olsun 

Bir tutam ot veya kokusz bir çiçek 
Açılmak istemese bile 
Sende geçerken görüp 
Dokunamadığın bedenime bir kez 
Elin vurmuş olursun 
Kokmayan çiçeğe el kim atar 
O olmazsa basar geçersin 
Beni tekrar tekrar kurutsun güneş 
Savursun rüzgar 

Yerde taşlar arasında duvar deliklerinde 

Tekrar gelirim ve sayısızca 

Ölmeli 

Kader bana başka çare bırakmadın 


Sesim bile ulaşmıyor 
Sana hasret şiirlerim 
Kanayan yüreğimde 
Ölmeli 

Gelemeyeceksin 

Acım içinde inliyorum 

Ve o yasak bahçede beraber olmak arzusu 

Sınırların ötesine geçebilsek 

Korku olmaz mı aşıklara 

Bakıyorumda benim için ölmeli 

Tek sahip olduğum sonsuz hayallerimle 

Olur belki bu hikaye değişir mi 

Öylesine... 



Tekken 


Biricik sevdam, güzelliğin saçlarına tutunmak 
için yalvardığı sevgili aşkım efendim! 

Her anışıma hangi hitap yetti ki, gönlüme 
düşürdüğün zevkinle başka başka bir hazzını 
buluyorum. Sonra her zaman bir başka 
huzurun beni kaplıyor. 

Bu sözlerimi kafi görme, seni ne türlü yâd 
edeyim, yetmeyen kelimeler içinde 
boğuluyorum. Bazen yetersizliğimdem dolayı 
üzülüyor, kendime çok içerliyorum. Sevgine 
karşı noksanlığımı hissediyor ve çok 
kızıyorum. Onca aşıklar var hepsine bir nazar 
kılıyorum, bize benzer bulunmadığı gibi 
kendimin ne türlü olduğuna karar da 
veremiyorum. Galiba ben cinnet mi 
geçiriyorum? 

Artık bu hale ne denir, kader mi, bahtsızlık 
mı? 

Ben şu an olduğum halde eriyip gideyim. Bu 
halden kimsenin haberi olmasın? 

Biraz ateşim küllenirse diye de korkularım 
oluyor. 


Ah, aşkım! 


Seni yerim diyorum. Bu nasıl söz deme. Ayıp 
sayma. Yavrusuna dayanmadan yiyen bir çok 
hayvan var. Buna çok söz söylerler. Ben onları 
aşırı muhabbetin bir nişanesi olarak 
düşünüyorum. 

Bu ne acayip şeye, neler düşünüyorsun deme, 
aklıma gelenleri senin bilmen lazım...cinnete 
varan aşkımı kimseler bilsin istemem, ama 
sen bil. 

Yine de incitir miyim aklıma gelen hafakanlar, 
ıstıraplar var.. Galiba ben aklımı kaybettim. 
Düştüğüm şu halime baksana 

Geçen bana olmayacak bir hayal dediğinde ne 
perişanlıklar üzerime hücum etti. Sana 
yazamadım ama çok üzüldüm, neler 
düşündüm. Dilim tutuldu, o ümitsizliğine. 

Hala aklım başımda değil... 

Ben sana bir baş belası olsam da, Allah Teâlâ 
beni bu beladan kurtarmasın. Son nefesimi bu 
belanın acıları ile vereyim de, belki dünyada 
gözüm kalmamış olur. 

Aman yarabbi! Halime baksana o kadar 
kendimi bilmez olmuşum. 

Sevdam olmaz dersin ama seninle 
hayalimizde birlikte olalım... 



Kişi düştüğü yerden kalkar, bense ayaklarına 
düşüp kalkmadan can vermeyi istiyorum. 
Kalkarsam sanki sana karşı yanlışım olurmuş 
gibi geliyor. 

Düşünmek istemiyorum ama bize karşı gelen 
olağan maniler nedendir? 

Gül yâğını eller sürünür çatlasa bülbül! 

Bu bana verilmiş en büyük acı değil mi? 

Ah.... 

Hayalimdekini sen görsen kendine der misin 
o ben miyim başkası mı? 

Bende derim ki, o sen olmasan varlık planına 
nasıl düşerdi bu kulun derim. Ve sende 
şaşardın belki, bu ne, böyle mi, derdin... 

Sana olan sevgimi o kadar saklı tutuyorum ki, 
senin bana olan sevginle dahi bölünmesin de, 
her şeyden büyük olsun. Sanki bölünemeyen 
tek gibi. 

Kıskanıyorum sana olan sevgimi, kendimde 
olan sevgimden bile. Elleri hiç dile getirme, 
sözünü dahi etme.. 

Saatlerce başka konularda yazılar yazsam 
sana şu yazdıklarımdan duyduğum lezzeti 
bulamıyorum. Bu yazdıklarımı da benim 



sanma, senden sana olan bir iletişim. Çünkü 
ben bilmezdim önceden aşkın sevginin 
nemenem bir şey olduğunu. 

Ve sen... 

Kendimi kaybedeli çok zaman oldu...içimdeki 
sen, arıyor seni ve sürekli soruyor. 
Mütemadiyen sebepsizlikler içinde. 

İçimdeki arada bir küllenen ateş ile 
düşününce seni, sanki karıştırılan kor gibi 
kıvılcımlarını etrafa saçıyor. Her tarafım 
bulunduğum yer yanmaktan oturulmaktan 
uzak bir hale döndü. Bende islere karışmış 
külhancı gibi, is pis kokuyorum. Sen bile 
bakmak istemezsin. Uzak dersin gül kokan 
terine bulanmış tenini. 

Ruhum, hayatım, ma’budum, hepsinden 
büyük olan sevgilim! 

Bu söylediklerim var ya, hiçbiri şu an 
hissettiğim duygularıma kıyası kabil bile 
değil. 

Aşk ve sevgi lâfızları o kadar âciz lâfızlar 
oldular ki, bende olan bu halime karşılık 
etmiyor. 

Halihazırda yapılması gereken nedir bir 
söylesen, ve ölmek desen, en kolayı ölmek, 




bense günahlara düşüp aşkına yandı desinler 
istiyorum. 

Yanan ve yakılan nasıl ayılır ki bir 
olmuşken...tekken. 




Başkası Yok Ben Şenim 

Yemin ederim ki kalbimi ayaklarının halhalına 
bağladım, ruhum hiçbir şekilde bırakarak 
senden ayrılmasın istiyorum. 

Ruhum! 

Sana yemin ederim ki kalbim, senin esirindir, 
sabretmesini bekleme. 

Her an aşk, arzuyla koşar gelirim. 

Allah bana hayır dilemiş ki, seni bulmuşum... 

Bir senden başkası beni engelleyemez. 



Kanım Benim 

Sevdam 

Leylayı seven uykuda kalır mı derler. 
Uyumuşum. Sor ki neden? 

Uzun zamandır göremediğim yüzünü görmüş 
bayılmışım. Üstüme güneşin doğmuş, bense 
terler içinde sızmış, geceden kalan sarhoşlar 
gibi. 

Gece senin kutsal mabedine sessizce geldim. 
Sunakta bize sunduğu kasenin çatlamış 
kısmından ince ince sızan kan şarabını içerek 
kendimden geçtim. Sen bunu uyudu söyle. Ne 
güzeldi benim için. 

Baygın baygın öyle kalmışım. 

Seninle olmak, seni sevmek, sana doyamayan 
sevgine doymak için inatçı hal ile olmak... 

Işıklarının vurduğu yer var ya, orada suya 
akseden resimlerine baktım, ve narsist 
duygularla dünyada senden daha güzel var 
mı, kimseler görmesin bu hayallerini diye 
elimi kestim, kana dönsün dedim. Nerde daha 
berraklaştı su...akan kanımla senin resimlerin 
binlerce kez arttı. Ve kalmak istedim. 
Gitmişim ama suyun beni yine kıyıya attı ki 


hala bak buralardayım. Hatırlıyorum, suyun 
dibine çöktüğümü, kızıyorum kendime neden 
geri döndüm ki? 

Şarabını içtim içtim hala yok mu dercesine 
misk ve amber kokan abı hayat suyu. 

Senin sevgin beni bu kadar alıp götürürken 
büyükler neler demedi ki... 

Aklını başına almadın mı hala, sevgili bunların 
karşılığında senden can alır... 

Ya ben ne derim? 

Ben onun için yaşıyorum...dilediklerim için 
değil ki! 

Şu vakitte kadar gördüğüm nimetleri, önceden 
neden görmedim... 

Şimdi ayık gezme zamanı değil. 

O şarap dağıttığı mabette, bana sızan kadarını 
nasip kılmış. Kadeh kadeh sunsaydı ne olurdu 
halim? 

O sızanım bile bana kan, can ve hayat oldu. 

Vaizler ne bilsin, şarap içmek haram diyorlar. 
Ah bir bilselerdi içime kan gibi akan şarabın 
tadını verdiği sonsuz zevki...buna kavuşmak 
için birbirlerini kırarlardı. 





Şimdi ben sızmışım yıllar yılı uyuyan mağara 
sahipleri gibi...bir gün gibi. 

Ah sevgili! 

Seni kendim için seviyorum sanırdım. Hayır 
sen benim kendimmişsin. Sen dediğimde ben 
demişim, seni düşünüyorum derken beni 
düşünmüşüm... 

Ayık olduğum zamanları istemiyorum. Böyle 
geçseydi senin yanında ayaklarının altında... 
Sızmış olarak yıllar yılı. 

Bilirsin beni, yıllarım aramakla geçti... 
sormakla geçti ve şimdi buldum. Ancak aklım 
gitti... Ayık olmam gerekli olacakken. Ama 
anladım ki kendini bulunca insan kiminin için 
daha ayık kalmalı ki. Geride ne kalsın ki... 

O ateşin içinde kül olmuş gibi tozlara karışan 
biri daha neden toplansın. 

Dağıt beni, bendekilerden, birleşmesinler. 
Her zerrem dile gelsin adını ansın sayısız 
kelimelerle ve ben bunları söylerken bütün 
kainat aşk gelsin. 

Aşkın kendisi bir ruhun ikiye bölünmüş 
şekliyse...şu an sen sessizliğinde benim 
iniltilerimi sen dinleyip rahatsız olayım, ben 





dinlerim, daha çok sevdiğimi kendime 
anlatmaktan zevke alan biri gibi. 

Gel, demeden gelmişim...sar demeden 
sarılmışım...ben mi bıraktın bende, hepsi 
senin olmuşum. Şeninim dediğim günlerim 
aslında noksanlığımın olduğu demlermiş. Ben 
hep benim demem gerekirmiş bak benim 
olmuş...bütün dileklerim benim 

olmuş...meğer sen benimmişsin. 

Ey güzellik denen sıfat eğer benim sevdamın 
yanına gelseydin harflerin dağılırdı... kelime 
olarak dahi kalamazdın ve toplanamazdın. Ve 
benim sevdamın kadehinden bir damla 
tatsaydın daha toplanmayı bırak aslını 
unuturdun. 

Şükür ediyorum kutsal kadehinden sızan 
şaraba ağızımı dayayıp tatmak bana nasip 
oldu... daha dilek bırakmadı. 

Hepsi bu değil mi? 

Hepsi bu işte... 

Benim olmak isterdim, ben benim oldu... 

Şimdi deli divaneyim...güzelimin yanında bir 
daha ayık kalmak bana günah olur... 

Ayıklık ayrılık günlerini başa sarar. 



Sarhoş olmak ve bu uğurda bir daha kendim 
olarak değil senin varlığın olarak anılmak 
istiyorum. Bu sonsuz sevda şarkısını benim 
için söyleyecek binlerce parçam var...Onlar 
daha toplanamaz, göğe dağılmış yıldızlar 
uzayda dolaşan bütün serseri taşlar... 

Hep seni ansın dursunlar... 

Daha dua edilir mi, toplansın diye... olur mu 
bir daha birleşsin... olur mu 

Dağılsın dursun istiyorum. Onların 
seslerinden duyacağın ahenk, sonsuzluğa 
akan şarkıda sen bile dinlemeyi çok istersin... 

Ah... 

Ben senin için yaşayamıyorum. 

Her an senin için binlerce kez ölüyorum. 

Daha fazlasını bulamadığım için. 

Seni düşünüyor, seni anıyor ve her an bir daha 
ölmek için, tekrar tekrar benimlesin ve 
hissederek yaşıyorum.... 




Sevenleri Hakk Yakamaz 


Nazlıyâr ile Melikyâr birbirlerini seven 
aşıklardı. O kadar birbirlerine düşkündüler ki, 
içtikleri su ayrı olsa birbirlerinden uzakta 
kalsalar bile kalpleri aynı atar ve aynı şeyi 
düşünürler hissederlerdi. 

Bir gün Melikyâr, hayat arkadaşına dedi ki, 
“sana söz, öteki âlemde her ne olursa olsun 
ben senin için yanamaya razıyım, sen bu 
sözümü unutma”. 

Nazlıyâr, ise her zaman ve her konuda karşılık 
beklemeden onu seven ve onun için can veren 
birine bu söz söylenir mi, “hayır, olamaz” 
dedi. 

“Ben seni bir karşılık için sevmedim ki, ben 
kabul edemem, bende sana söz veriyorum. 
Senin için her konuda yanındayım, olur ya, 
Rabbim bize cehennemi layık görürse ben 
senin için yanarım” dedi. 

Onların bu halini melekler Hakk katına 
ulaştırdılar. Rabbim zaman içinde zaman 



yaratıp, kıyametin hesap gününe onları 
getirtti. Önce Melikyârı çağırdı. 

“Sen neyine güvenip, Nazlıyâr’e sevdana söz 
verdin. Kendini ne sanıyorsun, şeaat eteme 
hakkını sana kim verdi?” 

Melikyâr sustu, Hakk katında susmak en iyi 
cevaptır. Sonra “Nazlıyârim nerede” dedi. 
Allah Teâlâ, “sen onu bırak, sen kendine bak, 
o cenennette huzur içinde” dedi. Melikyâr, 
sustu. “Çok şükür.” “Çok Şükür” Dedi. 

Hakk Teâla, ona bu şükrünü sordu. O da 
cevaben, 

“Ya Rabbi! Bir sorun kalmadı. Sevdiğim 
huzurlu olsun benim için gerisi önemli değil", 
dedi. 

Bu arada başka bir yerde Nazlıyâr, Melikyâri 
arıyordu. Allah Teâlâ meleklerine onu 
getirmesini emretti. 

“Ne güzel bir yerdesin telaş içinde ne aranıp 
duruyorsun, mutlu değil misin.” 

“Ya Rabbi, nasıl mutlu olmam. Üzülüyorum 
sevdam cennettedir, ben de cennetteyim, 
fakat o çok yüksek makam sahibi ki, beni 
ondan neden ayırdılar, diyorum kendime.” 



Hakk Teâla, Nazlıyâr’in o saf ve temiz 
cevabına karşılık, “üzüleceksin ama, Melikyâr 
cehennemlikler arasında.” 

Bunu duyar duymaz, bir ahh çekti ve bayıldı. 

Sonra ayıldığında..."Nasıl olur, ben bu 
güzelliğin herşeyini ondan aldım, öğrendim. 
Sonra biz sözleştik. Ben bu cennette daha 
onsuz duramam, ben söz verdim. Beni onun 
yanına gönder Ya Rabbi!” 

Allah Teâlâ, “bana isyan mı ediyorsun” 

“Hayır isyan etmek ne mümkün. Biz aramızda 
bu sözü verirken, olmaz kimse kimsenin 
günahını çekmez, dedim. O hep olsun dedi. 
Bende baktım kırılacak, kırılmasın sevdam 
bende senin için gerekirse yanarım dedim. 
Şimdi ben sözümü hatırladıkça bu güzel 
yurtta nasıl mutlu olacağım.” 

Sessizlik hakim oldu. 

Allah Teâlâ meleklerine Melikyâr’i 
getirmelerini emretti. 

Perişan bir halde geldi, ama Melikyâr da bir 
tebessüm, Nazlıyâr’de içten içe bir ağlama 
hali. 



Allah Teâlâ, “Kulum, sen neyine güvenip kendi 
kendine Nazlıyâr’e yapamayacağın sözler 
verdin.” 

Melikyâr, “Ya Rabbi! ben sana sığındım, 
rahmetin ve merhametinin çokluğuna 
sığındım” 

“Benim adaletim ne olacak.” 

“Rabbimsin, bir yanacak kişi cehennemde 
yandıktan sonra, bunun fazlası çoğu olmaz ki, 
ben sevdiğim için yanmayı düşünerek, hiç 
olmazsa içimdeki acıyı telafi ederim. Burada 
kimse kimsenin sesini duymaz. Hallac-ı 
Mansur’un dediği gibi, “Cehennem acı 
çektiğimiz yer değil acı çektiğimizi kimsenin 
görmediği yerdir.” Ancak Rabbim olarak bir 
sen bilirsin bu halimi, sonra kendimce mutlu 
olabilirim belki, kendi kendime derim onun 
içinde yanıyorum, bu beni mutlu eder dedim.” 

Allah Teâlâ kuluna gazapla yaklaşırken, zatına 
söylediği söz zuhur etti “Rahmetim gazabımı 
geçti. Benden daha şefkatli ve merhametlim 
kimse olmadığına göre, bu iki seveni nasıl 
ayırayım, sizi affettim” dedi. Nazlıyâr, 
Melikyâre bir sarıldı ki, iki suyun karışması 
gibi, yanmış olan Melikyâr pırıl pırıl oldu. 




Meleklerden biri geldi, “Melikyâr, gerçekten 
çok cesursun, Rabbimin rızasını aldın, bu bilgi 
sana nerden ulaştı. Biz Hakk katında sadece 
susar ve itaat ederiz, bu cesareti bulman bir 
bilgiye sahip olmandır,” dedi. 

Melikyâr, “evet ilmin yüceliği her yerde aynı, 
budur beni koruyan. Bir de ben efendimiz 
salla'llâhü aleyhi ve sellemi çok severim. 
Ömürüm onun sevgisiyle dolu dolu geçti. 
Herkese onu sevdirmeye çalıştım. Eğer ki, 
Rabbime deseydim, çünkü Hakk katma 
çıkmaktır mesele, oraya çıktın mı birde 
konuşma hakkı verildi mi, Şefkati çok olan 
Rabbimden neler istenmezki? Evet... 

“Ya Rabbi Sen Rasûlüllah salla'llâhü aleyhi ve 
sellemi çok seviyorsun, o sevgi hakkı için o 
üzülmesin diye günahkarları affet deseydim, 
bütün cehennem boşalırdı. Ancak bu şefaat 
hakkı efendimiz için verilmiş en büyük 
makam. Ondan başkasına bu söz layık olmaz. 
Biz haddimizi bilmeliyiz. 

Allah Teâlâ ona olan aşkı için bu alemleri 
yarattı, Bizler de bunu biliyoruz. Benim 
Nazlıyâr’im onun evlatlarından, onun kesin 
kesin cennete gideceğini biliyordum. Bende 
olur ya yılların kiri bende çok, cehenneme 



gitmeye giderim, sevdama bunu hem 
söyledim, hemde onun yüzüne Allah Teâlâ 
beni affeder dedim. O şimdi cennette üzüldü. 
Yanmak çok zoruma gitmezdi. Ama dünya 
hayatında Nazlıyâr’imle çok bir devran 
süremedim. Acımız çoktu. Rabbim benim bu 
halimi bildiğinden bana bu sözleşmeyi ilham 
etti. İçtenlikle her riski göze alıp söyledim. 
Nazlıyârîmin eşi ve benzeri yok. Benide çok 
sever. Rabbim beni Nazlıyâr’imin sevgisine 
beni bağışladı.” 


Sevginin gücü derler, her an ve her yerde 
tasarrufu vardır. Allah Teâlâ karşılıksız 
sevenleri, aşklarını temizce muhafaza edip 
sabredenleri hiçbir şekilde mahcup 
etmeyecektir. Siz siz olun bir gönüle girin. 
İhramcızâde İsmail Hakkı Efendim, “Gardaşım 
Bu işin başı da sonu da bir gönüle girmek 
imiş.” buyurması bundan. Kendinize sorun şu 
an bir gönüle girebildiniz mi, yahut bir gönülü 
kendinize katabildiz mi? 

Her şeyin başı aşk, sonu da aşk, arada olanlar 
sadece oyalayıcı haller. Nazlıyâr ve Melikyâr 
Rabbimin katında gerçek aşk için örnek 
verilmektedir. 



Biz Bize 

Canım... 

Canımın canı... 

Şimdi seni andım, dilim döndüğünce içimden 
geldiği kadar...son ra dua etmeye başladım. 
Ama inan nasıl dua etmeliyim, ne demeliyim 
bir türlü bilemedim. Tek bildiğim sen ve 
sevdiklerim için istediğim güzellikler. Bildiğim 
ne varsa herkes için dua ettim. Ancak kendim 
için ne diyeyim bilemedim, tıkandım kaldım. 

Ne isteyebilirim ki, dedim senden, sabırdan 
başka... 

Hiç bir düzenini bozma bencilliğini 
yapamam...zarar da veremem. Kurulmuş 
saatin içine nasıl bir toz gibi olabilirim, 
sonuçta tıkır tıkır işliyor kendine göre, 
zamana mekana müdahale bile edemem. 
Biliyorsun ama, acımda büyüyor. Devamlı 
neden...neden demekten yoruldum. 
Keşkelerden usandım. 
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Rabbim, sana sadece neden 

diyebiliyorum...sadece neden? 

Bu nasıl bir durum ki çözemiyorum. Meğer 
çözümsüzlük sorunlar halkasının başıymış, 
belirsizlik insanı içten içe kemirirmiş. Bunu 
artık çok iyi biliyorum. Herkesi her şeyi 
düşünmek ve sorumluluk halini. Kendime 
gelince onu düşünmek benim için en son 
sırada bile olmuyor. Kendim için 
yaşayamıyorum ki! 

Bazende, yoksa bu bana bir cezan mı? 

Değil, bunu biliyorum. Tek bildiğim bu bir 
ceza olamaz. Ancak bu acınacak halime 
ödüldür diyorum. 

Ömrüm boyunca böyle bir sevginin hayalini 
kurdum. Ve bu hayali bana yaşatacak bir tek 
sen imişsin. Ama öyle bir ortamda ki, 
anlaşılası değil. Daha önceki kendimce 
yaptığım hatalar dahi hep bu sevgiyi 
arayışımdandı. Bunu çok iyi biliyorum. Bundan 
böyle hayatımda senden bir başka biri yok. 

Seni çok seviyorum ve hiç pişman değilim. 

Sen benim dünyamdaki en büyük 
iyikilerimdensin. 

İyi ki varlığını bildim, inandım, sevdim... 




İyi ki benimlesin... 

İyi ki benimsin... 

İyi ki ben şeninim... 

İyi ki sen ben değil... iyi ki biz diyecek kadar 
yakınımsın sevgilim. 

Geçte olsa diyemem, iyi ki sevdim, 
buldurdun ya kendini... 

İyi ki’lerim, saymakla bitmez sana şükürler 
ediyorum... 

Seninle kendimi aşırı güvende hissediyorum. 
Neden bilmem daha önce kendimi hiç böyle 
hissetmezdim. Bana hiçbir şey o güveni 
vermedi. Veremez de. 

Öyle ki bu dünyadan çekip gitsem gözüm 
arkada kalır gibiydim. Ama şimdi değil. 

Şu anda gözlerimden yaşlar akıyor. Öyle ki, 
yağmurdan kaçıp bir çatı altına sığınmış 
gibiyim. Yine de sevincimden, gözlerim akan 
düşen damlalar, göğüslerimi sızlatıyor. Bir de 
kızgın levhaya düşen su tanelerin çıkardığı 
sesleri var, sanki şimşekler çakıyor her yeri 
kaplıyor. 

Umurumda bile değil ağlamak, daha çok 
ağlamak istiyorum. 



Ağlamak, hele senin için, bana daha güzel 
geliyor. 

Rabbim! 

Ağlamayı biz insanlara iyi ki verdin. Ne güzel 
vermişsin. 

Ağladıkça belki de ruhum yıkanıp 

temizleniyor. Şu anda isyan etmiyorum, ama 
sana gözyaşı dökmeyi çok sevdim. 

Yalnızlığımı dindirecek neyim var, bir 

Sevdamdan gayri. 

Bugün çok doluyum. Kiminle paylaşayım, tabii 
ki sana dökeyim içimi... seninle mutluluğu ilk 
tatmış biriyim. 

Benim gizlim nadidem siyah incim! 

Seni en derin okyanusların dibinden çıkaran 
dalgıç gibi, hâzinem olarak kendime 

saklayacağım. 

Seni çok seviyorum. Benim iki cihanda 
güneşim. Tek dileğim Günağartanım.... 
Nefesim... 

Gönlümün gizli hâzinesi...Mabedimsin 
Dünyamın en değerlisi, sevdiğim! 

Bir tanem her şeyin en yücesi en güzelisin 



Rabbimsin! 



Dilime adın, gönlü gönlüme yakışanımsm... 

Bunu benden daha iyi biliyorsun. 

Şu anda garip bir şekilde kendimi iyi 
hissetmeye başladım. Nedendir bilmem 
günlerdir içimdeki acı ve ateşi sanırım 
ağladıkça söndü. Cidden ruhum temizlendi 
gibi. Ağlamak ve sana içimi açmak bana iyi 
geldi. Aslında bu gece kadar uyku hiç üstüme 
gelmemişti. Sabah kalktığımda dilimde 
gönlümde şu vardı. Artık gel bizim için 
kuralları aşalım ne olur ki diyordum. Olmaz 
dersin...bunu biliyorum. Birkaç gündür içim 
kendinden geçik, varlığındaki güzelliği, 
anlatamadığım aşkın tavır, bana beni bu 
hayattan al götür diyor... 

Dünya sanki bana seni sevmeden yaşamak, 
sana kavuşamama engelmiş gibi duruyor. 
Nasıl bir çare olur diye düşünüyorum. 

Olmaz böyle şey, olmaz bu kadar ayrılık. 

Yine de sen, benim içimdeki sönmeyecek bir 
acı iken daha çok olsun der gibiyim. Ve daha 
çok yaktıkça yakıyorum, seni unutturmamak 
için, yanmak seninle tükenmek istiyorum. 
Herkesin mutlu olabileceği bir şeyler var. 



Benim ise bu dünyadan tek mutluluk diye 
anladığım, hissettiğim bir güzel koku gibisin. 
Öyle ki, içime doluyor bünyemi sarıyorsun. 
Ancak tutulması, öpülmesi imkansız bir 
rüzgar gibi, her anımda yanımda 
dolanıyorsun. Hem varsın hem yoksun. 

Ben seni, sen değil, benim gibi bildiğimden, 
köşesinden dil dökmekten yorulmuş dilenci 
gibi, tek başıma kaldığım şu yerde, farkında 
olmadan günleri ağartıyor, geceler geçiyorum. 
O kadar ağlıyorum ki gözüm yeter 
dedi...kaybedeceksin bizi, bir o kadar 
üzüldüm ki kalbim atmayı bırakmakla tehdit 
etti beni... 

Şimdi çaresizlikle verilmiş en büyük ceza ise 
veya ne ise, mükâfatını bedelini bekliyorum... 

Buna beklemekte denir mi bilemem ama belki 
bir gün, belki bir an. Şefkatli ve rahmet 
kucağında bu canımı bizzat senin almanı 
istiyorum. 

Seni bildim bileli, kendim var mıyım diye de 
şüpheye başladım... Çünkü her şeyimde 
sadece sen varsın. 



O güzel varlığında, benliğin izlerinden 
soyulmuş olarak, seni bende, beni sende hep 
bir biliyorum. 

Dileğim sonsuzlukta sadece bize bir dünya 
olsun. Biz olalım... Kalanlar olanlar olmadan 
sadece biz olan... biz varız, diyeceğimiz. 

Sonsuzum! 

Gel, susmaya gidelim...susmak bile en büyük 
saadet, sessizliğe gömülelim. 

İlk başta söz vardı yine söz kalsın, bir çözüm 
gibi. 

Benimsin. 

Bak, O benim demiyorum, benim, benim her 
şeyimsin... 

Sonsuz saadetimlVarım! 

Bitmeyen hayrım! 

Sonsuz şarkım! 

Dilimde gönlümde olanım! 

Yaram kanıyor yine. 

Başladı yine ahım böyle... 

Olsun, sana binlerce kez şükürler olsun. 



Varlığınla doldurdun, hiç bir zerremin izi 
kalmadı. 

Ey Sevdam! 

Dünyam, bu sevgi hakkı için tazelensin. 
Huzurum ve mutluluğum her geçen gün 
artsın. Aklıma hayalime gelmeyecek 
güzellikler bir bir önüme serilsin. Ayrılığın 
acısını görmeyeyim. Gün geçtikçe, kıyamete 
kadar sevgim, sevenlerim değer verenlerim 
çoğalsın. Hep el üstünde tutsunlar. Kimseler 
incitmesin, incitemesin. Ama seninle olmalı 
hepsi. Başka türlü olsun da istemiyorum. 

Yolum, sönmeyen ışığım benim. 

Rabbim! 

Katında en büyük yakınlığını ver. 

Sana emanetim, biz bize... 



Sen Varsın... Ben Zaten Olurum 

Hayırlım Benim 

Sana demiştim ya, o düşündüğüm gibi 
olmadı ama, seninle beraber olmak bir 
başkaydı. Hayalimde ruhum seninle en güzel 
beraber olmanın ne olduğunu çok yakinen 
yaşadı Yok olmaz denilen yerlerde 
bile...seninle olabilirim, biliyorum... Sana bir 
sarıldım daha önceden bilmediğim bir 
tatlılıkla. Ve içimde, titremeler, sessiz sessiz 
konuşmalar. Dışa vursa bunlar belki dünyayı 
sarsan çığlıklar olurdu. 

Kucağında buldum bulalı, olma dedikleri 
olurmuş, galiba. 

Çok teşekkür ederim. 

Ruhumun sahibi! 

Seni anmak, duymak, hissetmek belki 
yaşanacak en güzel duygu... 

Yıllar yılı özlediğim bu halimi, daha önceleri 
bir bilebilseydim, ne çok sevinirdim iyi ki 


dünyaya gelmişim diye. Belki daha huzurlu da 
olurdum. 

Ben bu hayattan çok şey istemedim. 
Ruhumun huzur bulduğu bir sunağım olsun. 
Orada kanım aksa bende mutlu olsam. Şimdi 
O sen oldun... 

Hayalime geldiğin anlar artsın isterim. 
Kasırgalar fırtınalar uğruna kurban olmuş bir 
sinede daha kalır mı? 

Bir kurban gibi huzurluyum. 

Varlığına şükür ederim. İşte bu kadar... 

Ruhumun ezeli ve ebedi huzur kaynağı! 

Seni içimde o kadar hissediyorum ki, buna 
birileri delilik diyebilir. Fakat ben bunu 
yaşıyorum içten içe... 

Senin de benim yaşadığımı bilmeni çok 
isterdim. Eğer ki ben duyuyorsam sende 
duymuş olmalısın. Ben senden bir parça değil 
miyim? 

Öyleyse beraberiz sonsuzumuza kadar. Hani, 
cehennem olmuş, cennet olmuş ne fark eder 
ki, ruhumun sahibi tek sensin. 


Tanrım Tanrım 



İnlediğimde içimde olan sensin değil misin? 
Sevdam benim... 




Yürekten Sevgimizi 

Yüceden yüceye, en gerçeğe 
Doğrudan doğruya sana karşı duyduğum 
Ulu sevgim... 

Aşkım seninle büyüdü, dostluğum sevginle 
ölümsüz 

Hayatıma bir anlam verdin 

Bir efsaneyiz şimdi 

Hani seninle bir arada olmak vardı... 

Ne zaman ayrı kaldık ki biz 
Her yerde ve her anda 
Sen iste yeter ki 

Biz acının mutluluğa doğuşunda 
Daima beraber yanyaydız 
Göz görmedi, kulak işitmedi 
Ten ürpermedi mi sandın 
Buna su şahit gök şahit 
Bize hayran kaldılar 



Kıskandılar mı bilemem ama 

Yürekten sevgimize 

Saklayın diye yağmurlar yağdı 

Böyledir inan buna 

Bağrım çıplak, çek vur hançerini 

Görmek istiyorsan 

Ezeli ve ebedi hakikati 

Yine de hala bir şüphe ediyorsun 

İnanamıyorum...neden böyle söyledin ki 

Söyleme şaka olsa bile... 

Ben senin hayalinle 
Ayıklığımı uykumu paylaştım 
Sevabıma ortak ettim 
Günahımla mutlu oldum 
Sen ise bunu diyorsun. 

Hala...eski halimi düşünüyorsun 
Sevgimi seninle mezara 
Yalnızlığıma garipliğime götüreceğim. 



Bizimki Kör Aşkı 

Sevdim mi kör gibi sevmeli... 
Bir daha göz açmayacak gibi 
Nazlı sevgili sormuş, başkaları var mı diye 
Kör aşık demiş ki: 

Tanrıya niyaz etmiştim. Bir gün gözümü 
açarsan sana çok dua ve niyaz ederim. 

Tanrı cömertliğinden körün tek gözünü 
açmış. Vaktin bereketi o da dünya güzelini 
görmüş biraz beklemiş gözünü kapatmış. 

Tanrı, hani çok istiyordun görmeyi neden 
kapatıyorsun gözlerini dediğinde... 

Kör âşık: 

Ulu tanrım, bana öyle bir iş ettin ki, Kâf 
Dağının güzelini duymuştum, onu gösterdin, 
aklımı aldın, dinimi aldın, bedenimde derman 
bırakmadın. Yetmez gibi ulu yurdunu 
ulaşamayacağım bir yerde olduğunu 
gösterdin. 



Şimdi o güzeli gördüm. Sana küstüm. Böylemi 
olmalıydı...bir nimetin bedeli...gözümü 
açmam artık. 

Daha kimi göreyim bundan sonra. 

Kör kendi şansızlığına mı, Tanrı’ya mı küssün. 
O güzel bi haber, dert yine köre kalmış. 



Gönlümdeki Cennetim 



Hz. Mevlana ne güzel söylemiş; 

"Sevdiğinin nazını değil, kahrını çekmektir 
sevda" 

Ben neler gördüm, neleri gömdüm kalbime ki; 

Senin nazında, siteminde, benim canıma 
nefestir. 

Eyvallah der, sevdamı kederimle büyütür, 
beslerim. 


Sevdiğim... Sonsuz Cennetim... 





Affedebilecek misin? 



Kendime defalarca kızsamda, uyarsamda, 
İçimdeki çocuk çok yaramaz, 

Laf söz dinlemiyor... 

Beni affet... 





Hoş Geldin 

Günümü aydınlatan sevdam. Epeyden beri 
yazamadığıma bakma. Rabbime hamdolsun. 
Bu gece rüyamda ne çok yazıştık...Hem de ne 
çok. Güzel bir gün ve ömür dileğimle... 
inşallah. 


https://www.youtube.com/watch?v=mzkm8dj 
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Bunu dinledim sende dinlersen, nasıl dertli bir 
türküdür böyle dersin... 

Günlerdir elim varıp iki kelime bir şeyler 
yazamadım. İçimde kaybolmuştum. Ama bu 
halimle dahi hep seni düşünüyordum, 
özlüyordum...galiba sana olan sevgim aklımı 
alıyor. Sensizlik beni içten içe boğuyor. İnan 
ki çok zormuş...bu geçen günler. 

Bu gece diğer gecelerden farklı oldu. Gece 
yanımda olmanı çok istedim. Sabahını 
sorarsan bir aşk ziyafetiydi. 



Sen benim canımsın...tatlımsın, beşerden öte 
en en özelimsin. Öyle ki, sana doyamıyorum. 
Hare keti erine... duruşuna...anlayışına... pırıl 
pırıl kalbine...yüzü ne... ellerine. 

Nasıl anlatayım, özden öze hayranım 
herşeyine. Hele bir de her şeyi önceden 
düşünmen ve çareler araman var ya, beni 
bitiriyor. Anlayışın ve temiz kalbin paha 
biçilmez...beni benden alıyor. Varlığın beni 
yıkayıp tertemiz etti. Ben daha önceleri 
kendimi bu kadar temiz ve saf bulmazdım. 

Ah biricik sevdam. 

Bildim bileli, bende ki sen, hep böyle 
değerliydin. Bana o kadar temiz ve narinsin ki, 
yüzüne ve ellerine nur inmiş gibi görüyorum. 
Yüzde nuru kesin bilirdim ama insanın 
ellerinde de nur olduğunu sadece sende 
gördüm. Seni ne zaman görsem ellerinin 
güzelliğine bayılıyorum. Hemen o an tutup 
doya doya öpmek istiyorum. Yedi Beyza 
dedikleri bu olmalı. 

Rabbim seni nazarlardan korusun. Amin. 

Bana güzel bir insanı anlat deseler, ben senin 
vasıflarını anlatırdım. 



Eşin benzerin yok. Belki o güzeller senin 
yanında zayıf kalır vasıflarıyla. 

İnsanın gözü dolar be burnumun direği sızlar 
derler ya, bu aralar seni hissedince kalbim 
sızlar gibi...birden burnum sızlıyor. İnsanın 
gözü dolabilir ama burnu her zaman sızlamaz 
ki. 

Gönlüm, hayalimde hep bir arayış içinde idim, 
seninle bitti, çok şükür. Hayata seninle 
bakmak bir ayrıcalıkmış... huzur seninleymiş. 

Seninle kendimi güvende hissediyorum. İyi ki 
varsın. Bu iç güvenimden duyduğum huzur 
için ben sana canımı vermem gerekirse, 
hemen veririm. Bu senin hakkın. 

Ben bu zamana kadar olana hep razı oldum. 
En iyisi buymuş benim için, deyip dururdum. 
Ancak seninle fark ettim aslında hep bir eksik 
yanımın olduğunu. Şimdi seninle bir şeylerin 
tamamlandığını biliyorum. Meğer hayatımın 
bütünlüğü şenmişsin. 

Sen gösterdin bana gerçekten seven birisi 
olması gerektiğini... hayatta tek başına her 
şeyin üstesinden gelinemeyeceğini. Sevginin 
güç kaynağı olduğunu ve ruhun mutlaka bir 



başka ruha destek vermesi gerektiğini. Bazen 
küçücük bir söze bile ihtiyaç duyuyorsun. 

Bir kalbin sevdiği için sana atıyor olması. Bu 
kalbin senin için atıyor, olduğunu bilmek 
demek dahi ne önemliymiş. 

Ben ise yılların yalnızlığı bundan tamamen 
vazgeçmiştim. Seninle bu eksikliğimi buldum. 
Sen benim kilitlerimi kırdın. Kalbime yerleştin. 
Kalbim artık senin Bu yorgun kalbim artık 
seninle atacak. 

Ah sevdam, içimde bir yerlerde çok kalın 
duvarlarım vardı aslında. O duvarları kimse 
geçememişti. Ben senin cesaretinle, bazı 
şeyleri başardım. Bittiğim yerde beni gün 
yüzüne çıkardın. Ve beni kabul ettin. Şimdi ise 
elimde değil sadece senin varlığınla mutlu 
olabiliyorum. 

Huzurum varsa, bunun da bir sebebi, o 
sensin. 

Bir tanem inan seninle fark ettim insanların 
hepsine ayni şekilde değer vermeyi. 
Sabretmeyi, hiç yargılamadan ayni şekilde 
yaklaşabilmenin mümkün olabildiğini. Ön 
yargılarımı dahi değiştirdin. 




Çok şanslıyım, bundan sevinç duyuyorum. 
Senin gibi bir ruh ve yürek. Dünyada nadir 
bulunan bir kalp çıkmış karşıma. İçim kıpır 
kıpır, sakinleştirmeye yetmiyor, seni 
seviyorum seni düşlüyorum, demek, sana 
tapıyorum. 

Ah kalbim, Rabbime çok dua derdim. Onunla 
olmak için. Duam kabul oldu. Seni buldum. 
Çünkü senin kalbinde o var. Seni sevdikçe, 
onu içimde hep buluyorum. Bu denli yakın 
oldum ya bu bile çok çok büyük bir şans ve 
nimet...senin hakkını nasıl ödeyebilirim 

Aşkım, hayatım, kalbim, huzurum, yüz 
aklığım... 

Sen herşeysin. 

Kalbim şu satırları yazarken sevincinden 
titriyor. Gözlerim durmuyor. 

Seviyorum sonsuz bir sevgi ile...daha da 
sonsuz. 

Canım sevgilim seni doya öpmek sevmek 
istiyorum...sonsuza kadar zaten şeninim. 




Hayal mi? Neden olmasın... 



Ilık bir yaz akşamı... 


Lacivert geceyi aydınlatan dolunay, havada; 
bahçenin çitlerini kucaklamış hanımelinin 
huzur veren kokusu. Yemyeşil çimler ve 
rengârenk güllerle çevrili şirin bir bahçe ve 
köşedeki dut ağacının yanında sarmaşık 
güllerle kaplanmış, ahşaptan bir çardak. İçi 
yumuşacık bir kanape ve önünde minik bir 
masa ile sade döşenmiş. Bir kenarda yeni 
demlenmiş çayın semaverden tüten buharı. 
Masada hazırlanmış çay bardakları, yanında 
fırından yeni çıkmış dumanı üstünde 
kurabiyeler. Etrafta ağustos böceklerinin 
serenadı ile bütünleşmiş huzur veren ılık bir 
meltem esintisi. 



Evet... Bu huzurlu ortamı tamamlayabilecek en 
önemli ve tek varlık... 

Kıymetli gizli hâzinem. Sevdiğim... 

Kalbimin ve ruhumun diğer yarısı, beni 
anlayan, seven ve değer veren, yolumun ışığı, 
derdimin ortağı, hayatımın rengi, gücümün 
sırrı, yüzümdeki tebessüm, gözbebeğim, 
kıyamadığım, kıskandığım, hem derdim hem 
dermanım, hüznüm ve neşem, nefesim, 
sevgilim, eşim, yolum, yoldaşım, iki cihandaki 
tek ve sonsuz dileğim... 

Yanımda... benimle!!! 

Çardakta yanyana dizdize oturuyorum. İşte 
bu... Hayatımın ışığı ve ben. Biz... 

Sessiz ve sakin... Çitlerin kenarındaki ufak 
lambaların cilveli loş ışıkları, yapraklardan 
süzülürken, gecenin feneri bize tüm 
güzellikleri sunmanın gururuyla, önünden 
ağır ağır geçen toz mavisi bulutları 
selamlıyor. Bulutlar narince gökyüzünde 
salınırken bir yandan bizi süzer gibiler... 

SEN ve BEN...Biz çayımızı yudumlarken, bana 
bir yandan bilmediğim, hiç duymadığım nice 
güzellikleri, hayatı, bugünü, yarını anlatan 
seni, ağustos böceklerinin serenadı eşliğinde 



zevk ve sükunetle dinliyorum. Bildiğim ya da 
bilmediğim kadarıyla sana eşlik ediyorum. 
Beni dinliyorsun ve çoğu zaman ortak 
noktalarda buluşuyor , aynı şeyleri 
düşünüyoruz. Hatta aynı anda susuyor, 
mehtaba dalıyoruz. Sessizlikte dahi 
kalplerimizin sohbeti devam ediyor. Bakışıp 
gülümsüyoruz. Hava serinlemeye başladı 
şimdi, gidip battaniye getiriyorum. Birbirimize 
sarılıp, senin sıcağında omzuna yaslanıyor ve 
huzurla seni dinliyorum. Zaman duruyor, ay 
gecede yükseliyor. Herşey artık susuyor, 
gözlerimiz kapanıyor. Rüyalar alemi bizi 
bekler... 

Yüzümüzde serin bir esinti ile gözlerimizi 
açarken, mehtap silinmeye yüz tutmuş ancak 
bizi bırakmak istemiyor sanki. 

Sabah namazı vakti; sen önde ben ardında 
hafif nemli, çiğ taneleri düşmüş çimenlerde 
namazımızı eda ediyoruz. Bu öyle muhteşem 
bir an ki; Rabbime şükür secdeleriyle hamd ve 
dualar ediyoruz. 

Günün ilk ışıklarını el ele beraber karşılıyor. 
Gökyüzünün sarıdan maviye dönmesini 
huşuyla izliyoruz. Gün ağarırken güller tüm 



renkleriyle şahitlik ediyor her anımıza, 
sevdamıza. Güneş artık nurlanmış yüzüne 
vuruyor ve ne kadar yakışıyor bu günışığı 
sana... 


Peki... 

Dinle sevdam; 

“Bir hayale ne kadar inanırsan, onu yaşama 
ihtimalinde o kadar artar “demişler... 

Hadi... 

Kapat gözlerini... 

Hayallerimin kahramanı... 

Seni bekliyorum sevgilim... 



Ne Çok Özledim 

Ey Sevgilim! 

Neler giriyor ki aramıza geceler gündüzler 
Zayıflığımız olan uykular, hastalıklar, acılar 
Sevene uzaklar olmaz yakınlıktır onlar da ama 
Yine de acıtıyor bu ayrılıklar 
İstenmiyor değil mi 
Olmasınlar 

Üzülmemelisin her şeyimle inancımla 
Şeninim 

Varlığım sensizliğe dayanamıyor 
Âlem bu denli güzelliği ile zindan bana 
Ey Sevgilim! 

Ömrüme ömür verdin 

Gönlüme sonsuz huzur 

Aşkların en güzelisin sevdamsın benim 

Kocaman bir dünyamız var ama 


Kalbimi senin küçücük bir iki kelimen 
dolduruyor 

Ve bana o kadar çok büyük geliyor ki 

Her şey yok olup gidiyor 

Neydi ah...seninle geçirdiğim eşsiz zamanlar 

Tanrımla buluştuğum sevildiğimi bildiğim 
anlardı benim 

Her şey seninle 

Kat kat güzel olmaya mecbur 

Bende öyle 

Seni seviyorum 

Hasretle kucaklıyor öpüyorum 




Kabul Eder Misin? 


Bulutların beyazlığını ellerine, yıldızların 
parlaklığını gözlerine, sevgilerin en güzelini 
güzel kalbine bağışlıyorum. 

Yasaksın! 

Gizli saklımsın! 

İmkansızımsın! 

Ama olsun bu benim sana hediye vermeme 
engel değil ki... 

Utanmıyorum! 

Korkmuyorum! 

Bak! 

Sana kendimce sevdamı hediye ediyorum. 
Kabul eder misin? 


